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Beste aanwezigen, familie en vrienden en natuurlijk Rino zelf… 

Jij dacht natuurlijk aanwezig te zijn voor een lintje van iemand 
anders… Het blijkt toch echter dat ook jij in het zonnetje wordt 
gezet. 

Sommige mensen vallen op omdat ze veel zeggen. 

Maar er zijn ook mensen die opvallen doordat ze gewoon… dóen. 

 

Rino, jij bent zo iemand. 

Wie jou een beetje kent, weet: als er iets speelt rondom 
archeologie, geschiedenis of erfgoed in Castricum, dan is de kans 
groot dat jij er al mee bezig bent. Of sterker nog: dat jij degene 
bent die anderen erbij heeft betrokken. 

Al meer dan twintig jaar zet jij je in voor de Werkgroep Oud-
Castricum. 

En eerlijk is eerlijk: het is bijna onmogelijk om in een paar minuten 
recht te doen aan alles wat je hebt gedaan. 

 

Je geeft cursussen, je doet onderzoek, je houdt 
bouwwerkzaamheden in de gaten om te controleren of er 
archeologische waarden op het spel staan… 

Maar misschien nog wel belangrijker: je maakt anderen 
enthousiast. Je neemt mensen mee. Vrijwilligers, inwoners, 
kinderen, volwassenen – iedereen die maar een beetje 
nieuwsgierig is, neem jij mee naar het verleden van een bepaalde 
plek. 



En dat doe je op jouw manier: rustig, deskundig en altijd bereid 
om het uit te leggen. 

Nooit op de voorgrond, maar wel altijd aanwezig. 

Binnen de Werkgroep Oud-Castricum ben je uitgegroeid tot wat 
velen noemen: ‘de spin in het web’. Degene die overzicht houdt, 
mensen verbindt en zorgt dat dingen gewoon doorgaan. 

 

Maar jouw betrokkenheid stopt daar niet. 

Je stond mede aan de basis van Stichting Oer-IJ, je denkt mee op 
regionaal niveau, en zelfs bij de gemeente ben je al jarenlang een 
vaste vraagbaak. 

Als er een vraag is over archeologie of cultuurhistorie, dan is de 
reactie vaak: “Bel Rino even.” 

 

En wat misschien nog wel het meest bijzonder is: je doet dit 
allemaal zonder daar ooit iets voor terug te vragen. 

Sterker nog, je lijkt het liefst een beetje onder de radar te blijven. 
Maar vandaag lukt dat even niet. 

 

Achter al die kennis en inzet zit ook gewoon een heel prettig mens. 

Iemand die mensen op hun gemak stelt, die samenwerkt zonder 
gedoe, en op wie je kunt bouwen. 

En laten we eerlijk zijn: zonder mensen zoals jij zou een 
gemeenschap als Castricum er heel anders uitzien. 

Het verleden zou minder zichtbaar zijn. Verhalen zouden verloren 
gaan. 



En veel mensen zouden nooit de kans krijgen om er iets van te 
leren of van te genieten. 

Daarom is het goed dat we vandaag even bij jou stilstaan. 

Rino, 

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd jou te benoemen tot 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Van harte gefeliciteerd. 

 

 


